
Vanuit mijn hart

 T
EK

ST
: R

EN
ÉE

 B
RO

U
W

ER
. F

O
TO

’S
: P

R
IV

ÉB
EZ

IT
.

Negen jaar geleden kwam ik na mijn 
scheiding naast jou wonen. Terwijl ik de 
dozen nog aan het uitpakken was, was 
jij de eerste uit de buurt die zich aan mij
voorstelde. Je vertelde dat je al heel 
lang in jouw huis woonde. Eerst met 
je ex-vrouw en twee zoons en daarna 
alleen. Hoewel ik je pas net kende, 
voelde ik me meteen vertrouwd bij 
jou. En later zei je tegen mij dat je bij 
mij ook direct dacht: dat zit wel goed.
Nadat ik een beetje gesetteld was, 
ging mijn hele voortuin op de schop. 
Behulpzaam als je bent, stond je gelijk 
met een grote schep klaar om mee te 
helpen. Lief vond ik dat.
Langzaamaan groeide onze band. 
Bijna elke dag maakten we wel even 
een praatje, voor de deur of in onze 
tuinen. Zo had jij het vaak over je 
kinderen en kleinkinderen en vertelde 
ik over mijn werk als leerkracht en 
kindercoach en mijn kinderen Olaf 
en Gwen. Helaas had ik in die tijd 
door persoonlijke omstandigheden 
geen contact meer met mijn moeder. 
Iets waar ik best mee zat, maar ook 
daarmee kon ik bij jou terecht. Doordat 
je heel goed kunt luisteren, voelde ik 
me na zulke gesprekken altijd wat 
beter. En gelukkig is het contact met 
mijn moeder inmiddels weer hersteld.
Eén van je grote liefdes is het eiland 
Schiermonnikoog. Je kan er met veel 
passie urenlang over vertellen en twee 
jaar geleden nam je mij en Gwen er 
voor het eerst mee naartoe. Daar liet je 
ons als een echte doorgewinterde gids 
alle bijzondere plekken van het eiland 
zien. Het was zo mooi om te ervaren 

Lieve buurman,

hoeveel je van Schiermonnikoog 
houdt. Dankzij jouw enthousiasme 
ben ik ook verliefd geworden op deze 
fantastische plek.
Dat je er ook altijd voor mijn kinderen 
bent, vind ik heel speciaal. Vooral 
Gwen heeft veel aan jouw steun 
gehad. Ze was zeven jaar toen we jou 
leerden kennen en in haar puberteit 
had ze echt iemand nodig om te 
praten over de scheiding van mij en 
mijn ex-man. Jij nam deze taak op je 
en dit hielp Gwen om het allemaal 
een plek te geven. Nu is ze alweer 
bijna zeventien jaar en als ze om de 
week bij mij is, gaat ze altijd even bij 
je langs om te kijken hoe het gaat.
Je bent al 86 jaar, maar nog zo fi t als 
een hoentje. Zonder dat ik het hoef te 
vragen, verzorg je regelmatig mijn tuin. 
Dan sta je bijvoorbeeld onkruid te 
wieden of veeg je mijn terras schoon.
Het zijn de kleine dingen die ik 
ontzettend waardeer. Andersom ben 
ik er ook graag voor jou. Omdat je 
vorig jaar helaas afscheid moest 

nemen van twee zussen en een zwager,
had je het gevoel dat je niemand meer
had, maar je moet niet vergeten dat je 
altijd mij nog hebt. Mijn vader overleed 
toen ik 21 jaar was en voor mij voel je 
als een tweede vader. Het was zo leuk 
om te horen toen je een tijdje geleden 
zei dat je mij ook als een dochter ziet.  
Het is jouw grote wens om na je 
over lijden je as te laten uitstrooien op 
Schiermonnikoog. Hoewel ik dat een 
prachtige gedachte vind, moet ik er 
niet aan denken dat ik ooit afscheid 
van jou zou moeten nemen. Daarom 
hoop ik dat jij nog heel lang mijn 
geweldige buurman mag zijn!

Liefs, Miriam

Miriam (50) en 
buurman Egbert (86)

‘Voor mij voel je ‘Voor mij voel je 
als een tweede vader’als een tweede vader’

Wil jij ook vertellen wat iemand voor jou 
betekent? Mail je verhaal in het kort naar 
post@vriendin.nl, wie weet interviewen we 
je voor deze rubriek.
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Zeg jij weleens hardop wat iemand voor jou betekent? 
Vaak nemen we daar de tijd niet voor. Zonde. In deze
rubriek laten we een lezeres aan het woord die niet 
langer wil wachten.


